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Geestelijke verzorging afdeling 
Psychiatrie, locatie AMC

Bij het team van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners behoren ook 
de geestelijk verzorgers. Drie van hen zijn direct werkzaam voor de cliënten van 
de afdeling Psychiatrie: dominee Hantie Kotzé en islamitisch geestelijk verzorgers 
Adem Köse en Hasan Stranjac. Desgewenst leggen ze voor u contact met 
geestelijk verzorgers van een andere levensbeschouwing. Via deze link leest u 
meer over de teamleden: www.amsterdamumc.nl/amc/geestelijke-verzorging

Waarover kunt u met de geestelijk verzorger praten? 
U kunt een vertrouwelijk gesprek voeren:
• over de beleving van uw opname of behandeling; 
• wanneer u zich eenzaam en in de steek gelaten voelt;
• als u over verdriet, vreugde of boosheid wilt praten; 
• als u vragen hebt over de 'zin van het leven'; 
• wanneer u uw geloof en spiritualiteit met hen wilt delen over iets wat u erg bezighoudt.
Alles wat u met de geestelijk verzorger bespreekt blijft tussen u en hem of haar. De geestelijk 
verzorger heeft een beroepsgeheim. 

Gespreksgroepen
Ook is het mogelijk mee te doen met één van de gespreksgroepen. Daarin wordt met elkaar 
gesproken over thema’s zoals: 
• hoop; 
• liefde; 
• inspiratie;
• vriendschap; 
• symbolen;
• vertrouwen. 

Contact 
De geestelijk verzorgers komen regelmatig op de afdelingen van Psychiatrie langs om kennis te 
maken met cliënten, gesprekken te voeren of de wekelijkse gespreksgroep te leiden. 
Het initiatief tot contact mag ook van uw kant komen. Wanneer u uw verpleegkundige laat 
weten met één van de geestelijk verzorgers te willen spreken, zal deze voor u het contact 
leggen. 
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Stiltecentrum 
Op de begane grond tussen de twee ziekenhuispleinen, in het hart van locatie AMC, vindt u het 
Stiltecentrum. Op deze plek bent u altijd welkom, u vindt er: 
• ruimte om te mediteren; 
• een hoekje met een icoon van Maria, waar u een kaarslichtje kunt neerzetten; 
• islamitische gebedsruimtes; 
• een 'zitje' met een boek waarin u uw gevoelens kunt opschrijven; 
• om de week  een kerkdienst op zondag, aanvang 10:30 uur.
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